GuluKids

Nieuwsbrief December 2025
Beste sponsors, familie, vrienden, kennissen, ex-collega’s en donateurs,

December met geur weer in Nederland en een droge periode van ca. drie maanden met 30
tot 40 graden in Gulu. Tijd voor een nieuwsbrief.

Schiphol >> Gulu

Op maandag 3 november zijn we voor de ochtendspits naar Schiphol gereden. Want een
file op de A9 wil je niet meemaken als je een vlucht wilt halen. We hadden deze keer maar
twee koffers van 23 kg mee, dus weinig gesjouw en gesleep. Na inchecken de
veiligheidscontrole. Dat is altijd even een dingetje. Poes Brownie moet dan uit haar
poezentas en die gaat vervolgens door de scan. Als we willen kan ze uit de tas in een
afgesloten controleruimte, maar inmiddels is ze wel wat gewend. Terwijl ze haar nagels in
mijn kleren zet houd ik haar stevig vast. Daarna tijd voor koffie en ontbijt. Een half uur te
laat vertrokken en tijdens de tussenstop in Kigali — Rwanda nog een uur vertraging. Esther
achter in het vliegtuig met drie stoel om te kunnen liggen en slapen en ik tussen twee
passagiers met oordoppen in :-(

Op Entebbe airport stond onze taxi met vaste chauffeur Ismael al op ons te wachten. Na
zes uur rijden stonden we voor de poort van ons huis. Brownie, die inmiddels gewend is
aan een verblijf van 24 uur in een reistas, rende met gekruiste poten gelijk de tuin in om te
plassen. Even een dagje rust en uitpakken. We zijn inmiddels voor de vijfde keer aan het
overwinteren. De eerste twee jaar zat de familie met 10 & 15 man/vrouw/kind thuis op ons
te wachten om ons warm en hartelijk te ontvangen. Prima, maar na 24 uur onderweg was
dat wat te veel van het goede. Er was gekookt, iedereen had alle tijd en er kwam voor ons
gevoel geen eind aan voordat iedereen weer huiswaarts ging. Dus hebben we afgesproken
om de dag na onze aankomst langs te komen, dan zijn we weer fris en fruitig.



De doorgaande weg bij de markt De buurt bioscoop

Gulu

Rust, ruimte en wakker worden met het geluid van vogels, het kraaien van een haan of het
blaffen van een hond ver weg. Heerlijk! Dan de gebruikelijke opstartbezigheden zoals het
opnieuw activeren van de telefoonnummers die na drie maanden ongebruikt te zijn voor
een jaar worden afgesloten. Onderhoud aan de auto en de brommer, etc. Esther is de
eerste weken heel druk geweest met familiebezigheden. Als mensen overlijden moet er op
korte termijn intensief vergaderd worden. Wanneer begraven, waar begraven, wie regelt
wat en wie gaat wat betalen/doneren. En bij bruiloften is dat niet anders, maar dan wel
zonder de tijdsdruk. Als er weinig geld in de familie is dan wordt er soms al drie maanden
van tevoren, één keer per week, met vergaderen begonnen.

Ontwikkeling

Uganda ontwikkelt in een hoog tempo. Er wordt veel gebouwd, wegen worden geasfalteerd
en digitale vernieuwingen gaan in rap tempo. Op veel plekken kan nu met een bankpas en
mobile money betalen. Ook de rekeningen voor water, elektriciteit, belastingen, internet en
andere abonnementen kunnen met mobile money betaald worden. De meeste mensen
hebben echter geen bankrekening dus die moeten wel eerst naar een kiosk om cash geld
om te laten zetten naar mobile money op hun telefoon. En zoals eerder geschreven, de
rest van Uganda loopt wat achter op de ontwikkelingen in de hoofdstad Kampala. In
Kampala is inmiddels alles, zoals in Nederland, te koop. In Gulu, wat een kleine stad is, is
het aanbod nog erg beperkt. Maar ook hier heeft de Chinees een gat in de markt
gevonden, Jumia is de internetsite die inmiddels in twaalf Afrikaanse landen actief is en
waar je alles kunt kopen, net op de sites van Amazon, Temu e.d. Wel is er een verschil.
Omdat huizen geen adres hebben zijn er geen pakketdiensten die het thuis afleveren. En
moet je zelf de spullen ophalen bij een ophaalwinkel.



De Kids

Op dit moment kunnen 37 (wees)kinderen met behulp van jullie sponsoring naar school. 36
kids hebben een sponsor en één kind betalen we met inkomsten van donaties. 17 kinderen
zitten op de lagere school, 14 kids op de middelbare school en 6 kinderen hebben
inmiddels de lagere- of middelbare school afgerond en zijn aan een één- of tweejarige
praktische opleiding begonnen of ronden deze opleiding dit jaar af. Twee van hen volgende
opleiding tot metselaar/betonstorter, dan een kapster, een lerares op een kleuterschool,
een lerares landbouwkunde en een administratief medewerker digitale medische

gegevens.

GuluKids kinderen komen bij elkaar onder leiding van Jennifer en Opio voor instructie en het in ontvangst nemen van en
bijdrage voor kerst (2024) en nieuwe kleren.

Bijeenkomst

Begin deze maand hebben Opio, Jennifer, Esther en ik (Dirk) een overleg gehad. Nog

even voor de duidelijkheid.

Opio heeft de contacten met de kinderen, hun verzorgers en de scholen.

Jennifer zorgt voor de digitale communicatie tussen Uganda en Nederland en de financién

in Uganda.

Esther vertaalt het Acholi naar het Nederlands, communiceert met Jennifer en geeft uitleg

waar het gaat om culturele verschillen.

Dirk verzorgd de contacten met de sponsors, de administratie- en de financién in

Nederland.

Enkele onderwerpen verdiende extra aandacht. Zoals:

- Communicatie

- Het sturen van duidelijke/betere foto’s van de schoolrapporten en betaalbewijzen

- Uitleg over waarom sommige kinderen/verzorgers geen- of niet op tijd hun school-
rapport inleveren

- Waarom sommige kinderen heel slecht of heel wisselend presteren

- Wat te doen met kids die, na de middelbare school, bovengemiddeld presteren



- Financién.
Alle neuzen staan weer dezelfde kant op :-)

Financién

Dit onderwerp hebben we, na de Corona periode, vier jaar voor ons uitgeschoven. Maar nu
moet het er toch maar van komen. Door het 22 maanden sluiten van de scholen tijdens de
Corona periode had GuluKids daarna voldoende budget. Omdat de kids wat weggezakt
waren met hun kennis en de routine van het naar school gaan hebben we extra financiéle
ondersteuning verleend aan opfrislessen. De scholen hadden twee jaar geen inkomsten
gehad en zagen hun kans schoon om de prijs van het schoolgeld eens flink te verhogen.
Door voldoende financiéle middelen toen, ruimhartige sponsors en donoren en het nemen
van wat beperkende maatregelen heeft GuluKids de afgelopen vier jaar de financiéle
touwtjes aan elkaar weten te knopen.

Maar de rek is er nu uit. Negen jaar geleden in 2016 hebben we gevraagd de maandelijkse
bijdrage met vijf euro te verhogen. En net als in Nederland is alles sindsdien ook in Uganda
duurder geworden en neemt daardoor ook de armoede toe. We hebben steeds tegen de
verzorgers van de kinderen gezegd dat GuluKids het schoolgeld betaald en dat ze zelf
moeten zorgen voor de benodigdheden die de kinderen mee naar school moeten nemen.
Naast pen, papier en schoolboeken ook vaak bezems, borstels, Wc-papier, een zak
cement, e.d. Sommige scholen hebben de prijs van het schoolgeld zo waanzinnig
verhoogd dat we sinds vorig jaar een maximum bijdrage per schoolperiode hebben
ingesteld. Maar van dat laatste willen we weer snel vanaf, want GuluKids moet garant
staan voor het betalen van al het schoolgeld. Doordat alles duurder wordt en de armoede
toeneemt worden we ook geconfronteerd met verzorgers die de schoolbenodigdheden niet
meer kunnen betalen. Dus betaald GuluKids die, omdat anders het kind niet op school
wordt toegelaten.

Door te vragen de maandelijkse bijdrage te verhogen beseffen we dat we het gevaar lopen
om sponsors kwijt te raken. En dat daardoor het gesponsorde kind niet langer naar school
kan. Toch vragen we jullie om per januari de maandelijkse bijdragen van 25 of 35 euro met
10 euro te verhogen. Maar als dat niet lukt, alle respect daarvoor, laat het ons dan weten.
Want het laatste dat we willen is dat kinderen tussen wal en schip vallen. Sorry dat we dit
moeten berichten. GuluKids bestaat 20 jaar en om daar nog eens 20 jaar aan vast te
knopen zijn dit soort beslissingen soms nodig. Alvast bedankt.



Een gemiddelde opstelling voor een bruiloft. Velen betalen/doneren mee voor de huur van tenten, stoelen, muziek met dj, de
aanwezigheid van een priester, lokale dansers, een fotograaf (met een drone), taarten, eten en drinken.

Wellicht een nieuw project(je)

In de vorige nieuwsbrief schreven we over een mogelijk nieuw projectje die we onder de
vlag van GuluKids zouden kunnen uitrollen. Het bouwen van een redelijk huis(je) voor de
extreem arme buren. Even opfrissen: Een moeder met vijf kinderen. Eén zoon heeft werk
als metaalbewerker, twee zonen zijn alcoholist/niksnut en twee dochters Fiona en Stella
met allebei een baby. Omdat de dochters regelmatig bij ons werkten en we ze daarvoor
(te) ruim betaalden was er in ieder geval elke dag een warme maaltijd.

En schreven we “Wordt vervolgd”. Helaas is de situatie sterk gewijzigd. Fiona is, hoe zal ik
het netjes verwoorden, een losbandig pad ingeslagen. Alleen Stella werk nu regelmatig
voor ons, maar worden haar verdiensten en bijdragen aan het gezin niet gewaardeerd. De
werkende zoon houdt zijn verdienste in eigen zak en de moeder trekt de dronken zoons
voor als er wat te eten is. Dus heeft Stella besloten om haar verdiensten ook voor zichzelf
te houden. En koopt ze buiten beeld van het gezin eten voor haar en voor haar kindje. Het
geheel is uiteraard geen vruchtbare situatie om voor hen een huis te gaan bouwen.

Tot zover weer het nieuws van GuluKids en wat wetenswaardigheden uit Gulu.

Allemaal weer heel erg bedankt voor jullie support. Als er vragen en/of opmerkingen zijn
dan horen we die natuurlijk graag. -

De kids en wij wensen jullie Christmas en een mooie

jaarwisseling.

En voor 2026 vooral een goede gezondheid en geluk.
Vriendelijke groet,
Esther Labong en Dirk Hietberg

Stichting GuluKids
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